
                      Allerzielen 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

2 november 2022 
     Vesper in de Dorpskerk in Oostvoorne 

 

         Voorganger  :   Ds. Marijke van Selm  
         Orgel   :   Ron van Halen 
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Van 18.15 uur tot 19.30 uur is er stilte met zachte muziek op de 
achtergrond. 
Tijdens dit uur is er gelegenheid om een kaars aan te steken en in stilte 

in de kerk te zijn. 
 

 

Aanvang vesper 19.30 uur 
 

 

Zingen: Psalm 91a alle coupletten Wie in de schaduw Gods mag wonen 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 3 

2. Engelen zendt Hij alle dagen 
om jou tot vaste gids te zijn. 

Zij zullen je op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen bange nacht zal je doen beven, 

geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van leven zal God geven, 

rust aan de oever van een beek. 
 
 

3. Geen duister zal je overvallen, 
er is een licht dat eeuwig brandt. 

Duizenden doden kunnen vallen, – 
jij blijft geschreven in Gods hand. 
God is een schild voor zijn getrouwen 

die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 

van liefde om hun tranen heen. 
 
 

Gebed 

 

 

Stilte 

 
 

Lezing: Jesaja 25: 6a, 7-9 
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   Zingen: Psalm 27: 7 O als ik niet met opgeheven hoofde 

 

 

 
      Lezing: Openbaring 21: 1-5a 
 

  



 5 

Zingen: Lied 737: 1, 2, 3, 5 Jeruzalem, mijn vaderstad 

 

2. Daar is geen pijn en geen verdriet, 
geen afgunst en geen nijd, 

en angst en armoe zijn er niet 
maar altijd vrolijkheid. 
 

3. Daar is geen zon, daar is geen maan, 
geen mist, geen duisternis, 

maar ’t licht komt van de troon vandaan 
waar de Messias is. 
 

5. God geve mij, Jeruzalem, 
dat ik eens op een dag 

een pelgrim aan uw poorten ben 
en dat ik binnen mag. 
 

 

Stilte 
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   Gedicht 

 

    

   Stilte  

 

 

   Meditatief orgelspel 

 

 

   Gebeden 

 

    Stil gebed 

 

    Gezamenlijk Onze Vader 

 

 
    Zingen: Lied 247: 1, 2, 4, 5 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt 
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2. Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt. 
Alles verdoft wat glans bezat en gloed. 

Alles vervalt in ’t wisselend getij, 
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij. 
 

 
4. Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer. 

Tranen en leed zijn nu niet bitter meer. 
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij? 
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij. 

 
 

5. Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog, 
licht in het duister, wijs de weg omhoog. 
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. 

In dood en leven, Heer, wees Gij nabij. 
 

 

Zegenbede  
 

 

 

We verlaten in stilte te kerk 
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